
Route III: Voorschoten Station naar Zoetermeer – Noord Aa, Retour via Zoeterwoude 
Een gevarieerde route langs de Meerpolder naar recreatiegebied Noord-Aa en terug door de polder langs 
Zoeterwoude en dwars door de bouwplaats van de Rijnlandroute (je kunt het informatiecentrum bezoeken). 
Een historisch interessante route eveneens! De Meerpolder was tot de drooglegging in 1614 het meer waaraan 
Zoetermeer zijn naam dankt. 
Voor het Leids Ontzet werd bij Zoetermeer de beslissende slag geleverd! Na een aanval op Spaanse stellingen 
bij de Voorweg op 17 september 1574 rukten de Geuzen via de ondergelopen polders rond Zoetermeer en de 
Noord-Aa op naar Leiden. De Spanjaarden dreigden te worden omsingeld en trokken zich haastig terug. Na het 
beslissende gevecht op 2 oktober bij Zoeterwoude kon Leiden op 3 oktober worden ontzet! 
 

  
 

 
 



 

 


